Feitenverslag opening Nationaal Holocaustmuseum, 10 maart 2024

Beste s12e

Tijdens de opening van het Nationaal Holocaustmuseum zijn wij vanuit beveiliging
verrast door de intensiteit en de effecten van de diverse demonstraties rondom deze
opening. In het kort neem ik je even mee in mijn bevindingen kort voorafgaande, tijdens
en direct na de opening.

Vanaf donderdag 7 maart is onze receptie veelvuldig gebeld door mensen die
reageerden op de komst van president Herzog. Enerzijds vele uitingen van zorg en
onbegrip, maar in enkele gevallen ook daadwerkelijke bedreigingen waarbij ik van één
concrete bedreiging melding heb gemaakt bij 512e HBB. De beller gaf aan:
“jullie zullen het wel gaan merken en de koning ook”.

Op zondag 10 maart ontmoette ik rond 08:00/512¢ HBB, welke mij aangaf dat
er reeds graffiti ‘HOAX MUSEUM’) was geconstateerd bij de hoofdingang van het
Nationaal Holocaustmuseum, wat reeds weg was gehaald door de gemeente. Tevens
melde hij mij dat er die nacht zo’n 100 pamfletten uit de stad waren verwijderd en dat
daar reeds twee aanhoudingen voor waren verricht.

Rond 09:30 zijn wij vanuit beveiliging aangevangen met de werkzaamheden zoals
afgesproken met, o.a. de politie, in relatie tot de toegang tot de beveiligde zone in de
Portugese Synagoge. Op dat moment was duidelijk dat er zich al enkele demonstranten
hadden gemeld op het Waterlooplein. Voor zo ver ik in kon schatten zo rond de twintig.
De politie was in voldoende mate aanwezig, waardoor wij dit vanuit beveiliging links
hebben laten liggen. Wat vanaf dat moment wel opviel was het vaak langslopen van
demonstranten via de overzijde van het Jonas Daniél Meijerplein, al dan niet met
vlaggen, in de richting van het Waterlooplein.

Vanaf het moment dat wij toegang gingen verlenen aan genodigden (10:30) bleek al snel
dat de opkomst op het Waterlooplein groter was dan verwacht. Er kwam sporadisch
geluid onze kant op, waarbij duidelijk was dat de demonstranten zich nog netjes aan de
toegewezen locatie hielden. Ik heb hierbij veelvuldig contact gehad met diverse
politiediensten, betrokken bij de beveiliging.

Op datzelfde moment (10:30) kreeg ik door van de politie dat de sluiting van de
beveiligingszone bij het Nationaal Holocaustmuseum een uur eerder werd ingesteld,



omdat er aldaar al demonstranten waren die zich ophielden aan beide zijden van de
Plantage Middenlaan.

Rond diezelfde tijd viel mij op dat de demonstranten zich vanaf het Waterlooplein
langzaamaan gingen verplaatsen in de richting van de Synagoge. Zij werden
tegengehouden op het kruispunt door politie en zijn vanaf daar niet verder opgetrokken.
Wat wel opviel was de uitbundigheid van deze demonstratie en de hoeveelheid geluid
dat hierbij ontstond. Alhoewel de leuzen die geroepen werden niet als zodanig
herkenbaar waren, gaven veel bezoekers aan zich enorm aangedaan te voelen bij het
betreden van de beveiligde zone in de Synagoge.

Rond 11:15 begonnen de eerste VIP’s zich met hun voertuigen te melden bij de
Synagoge. Ondanks dat de demonstranten niet dichterbij konden komen, was het geluid
dat zij produceerden overweldigend. Het was daarbij niet te verstaan wat er geroepen
werd, het was vooral geschreeuw dat er te horen was.

Rond 12:10 ben ik lopend vanaf de Synagoge naar het Nationale Holocaustmuseum
vertrokken. Aankomend bij de Plantage Middenlaan, zijJde Werheimpark, liep ik tegen
een twintigtal demonstranten met Palestijnse vlaggen aan. Op dat moment was de sfeer
prima en kon ik zonder problemen de beveiligde zone betreden. Aankomend bij het
museum zag ik aan de zijde van de Plantage Kerklaan op zo’n dertig meter van de
museumingang drie groepen demonstranten. Sommige met Israélische vlaggen,
anderen met Palestijnse vlaggen en diverse borden met o.m. teksten tegen genocide en
met afbeeldingen van president Herzog. De sfeer was prima, het leek er op dat de
diverse groepen met elkaar stonden te praten.

Rond 12:50 kwam de stoet van de Koning aan bij het museum. De sfeer sloeg hierbij
direct om, waarbij er luidruchtig gejoeld werd. Het was op dat moment niet duidelijk wat
bij welke groep vandaan kwam.

Nadat de Koning met het gevolg naar binnen was gegaan zag ik duidelijk dat de groepen
zich tegen elkaar keerden. De sfeer werd grimmig. Vanaf dat moment is de sfeer niet
meer veranderd. De diverse aankomsten en vertrekken van VIP’s werden consequent
voorzien van joelen uit de menigte. Ook werden sommige auto’s bekogeld met
kinderschoentjes.

[Ter aanvulling door Algemeen Directeur Anne Frank Stichting, Ronald Leopold: 13:15 -
13:30: “Toen ik met” Holocaust overlevende] naar de dienstingang van het



Joods Museum liep voor de lunch werden we geconfronteerd met een groepje
demonstranten op de hoek van de Nieuwe Amstelstraat en de Turfsteeg. Opgestoken
middelvingers, ‘kankerzionist’ en ‘Free Palestine’ vormden het hartelijke welkom.
Gelukkig is het niet tot Ted doorgedrongen, die was veel te druk met te vertellen hoe
mooi het programma in de Snoge was :-) en ik heb het haar ook niet verteld. Maar het
was buitengewoon onaangenaam en ook onbegrijpelijk dat de gemeente de straat niet
had afgezet en dit kon gebeuren onder toeziend oog van enkele agenten (afzetting
gebeurde pas toen iedereen al binnen was). Dat dit de consequentie is van hoe de
gemeente is omgegaan met ‘zicht- en gehoorafstand’ is onverteerbaar.”]

[Ter aanvulling door **** JCK: 13:30 - 14:15: een groep
is doorgebroken tot aan de paaltjes hoek van de Nieuwe Amstelstraat en de Turfsteeg,
schreeuwend, opgestoken middelvingers, spandoek ‘HOLOCAUST IN GAZA’, een
grimmig en dreigende sfeer. De afstand tussen de demonstranten en de gasten was
ongeveer 20 meter. Tussen de demonstranten en de bezoekers stonden zoiets als 9
personen van de politie. De 3 beveiligers van het JCK hebben de dienstingang
opengedaan om de gasten de gelegenheid te geven zo snel mogelijk het Joods Museum
te betreden. De politie, inmiddels met helmen en schilden uitgerust, heeft de menigte
teruggedrongen tot in de bocht aan het einde van de Nieuwe Amstelstraat.”]

Rond 14:20 was duidelijk dat de vetrekkende VIP’s qua tijd uit gingen lopen. In de
wetenschap dat vanaf 15:00 de reguliere genodigden welkom zouden zijn in het
museum, heb ik contact gehad met 0.m. 512¢ Ik heb hierbij aangegeven dat
de huidige situatie aan beide kanten van de Plantage Middenlaan mij zouden doen
besluiten de genodigden (op dat moment nog aan de lunch in het Joods Museum) te
gaan informeren en te adviseren niet naar het NHm te komen. Ik heb aangegeven dat wij
hier uiterlijk 14:45 een definitief besluit in zouden moeten nemen.

Rond 14:40 meldde zich onverwachts een groep genodigden bij de politieblokkade aan
de zijde van de Plantage Kerklaan (daar waar de situatie het meest onrustig was).
Uiteindelijk hebben eigen beveiligers, 512¢ en ikzelf, deze groep naar het
museum begeleid, waarbij er luidkeels onder ander werd geroepen naar deze groep:
“shame on you”, “from the river tot the sea”, “Israel terriorist”, “kindermoordenaars”, en
“Israel genocide”. Deze groep van circa 10 gasten uit de oorlogsgeneratie, was zichtbaar
geémotioneerd en onder de indruk. Daarna een tweede groep van circa 5 gasten, ook zij
werden uitgescholden en noodzakelijkerwijs door s12e en een politieagent
begeleid naar het museum.



Rond 14:45 waren alle VIP’s ondertussen vertrokken en merkten wij dat de
demonstranten qua aantallen snel gingen afnemen. Hierop is besloten het reguliere
bezoek van de genodigden doorgang te laten vinden. Tot 16:00 hebben deze genodigden
last ondervonden van de grote aanwezigheid van demonstranten en de leuzen die
geroepen werden, gelijk aan voornoemde leuzen.

Rond 17:00 stond er nog één man bij de hekken aan de zijde van de Plantage Kerklaan
die minutenlang “moordenaars” heeft lopen roepen naar iedereen die in en uit het
museum liep.

Daarna werd het rustig en is vanuit politie aangegeven dat ze langzaam zouden gaan
afbouwen qua inzet. Wat nog even afwachten was, was de reactie op de berichtgeving
dat er vanaf het Waterlooplein een kleine groep demonstranten poogde zich richting het
museum te begeven. Naar ik later begreep zijn deze demonstranten vroegtijdig
tegengehouden en de andere kant op gedwongen.

Rond 17:30 ontving ik via een collega de melding dat er onder JCK mailadressen
haatdragend comments zijn gevonden onder diverse artikelen. Hiertoe contact gezocht
met de bron en deze gekoppeld aan onze ICT afdeling. Dit loopt nog.

[Ter aanvulling doors12e de eerste avond-
opening op 11 maart was speciaal voor overlevenden en bruikleengever. We hebben veel
afmeldingen genoteerd onder verwijzing naar de zondag en emoties dientengevolge. In
totaal waren er 100 gasten minder dan aangemeld.]

Op 13 maart ben ik aangesproken door het directiesecretariaat van het JCK over de
overvoedende hoeveelheid haatberichten die zij via de mail hebben ontvangen. Een
kleine selectie van deze inhoud aan het einde van dit feitenverslag.

51.2e

512e

PS We hebben geen noemenswaardig beeldmateriaal



Wat is je vraag of opmerking?

Kanker joden loop naar de gaskamer
Herzog terug naar het vuil waar hij thuis hoort!
from the river to the seal!

is de schoft Herzog weer vertrokken?
nu het museum veranderen in Gaza Holocaust Museum

Schaam je diep dat je de president van de nazis hebt verwelkomd. Schaam je dood!
Je mag jezelf echt geen holocaust museum noemen terwijl er een andere holocaust
wordt gepleegd op dit moment. SCHAAM JE DOOD. Die fucking nazi herzog hoort niet
in een holocaust museum te zijn en te doen alsof hem het ene moer scheelt terwijl
hij het nu doet bij de Palestijnen. SCHAAM JE

DE ORGANISATIE VAN DE OFFICIELE OPENING WAS ZEER AMATEURISTISCH.
DEMONSTRANTEN HADDEN NOOIT ZO DICHT BlJ HET MUSEUM OP EEN ORDINAIRE
WUIZE MOETEN GILLEN...LESSEN HIERUIT TREKKEN...WE HEBBEN GEFAALD...

Sorry,maar dit museum is overbodig.

600 Joodse kinderen gered, hoeveel kinderen hebben de Israéli ondertussen kn Gaza
gedood/vermoord!

De uitspraken van leden van de Israélische regering doen niet onder voor Nazisme.
Bovendien is er de oude ervaring met het zomaar doden van de eerstgeborenen in
Egypte.De Canon van de Geschiedenis zal herschreven worden, ook. Mn Herzog is
danig besmet.

Mvg,

51,2e

Jullie steunen een genocidale oorlog in Palestina. Ik zal nooit geen voet bij jullie
binnen zetten. Ik heb me altijd uitgesproken over wat er met de Joden is gebeurd in
de tweede wereldoorlog. Ik heb veel tijd van mijn leven besteed aan het lezen van
boeken, artikelen enz en er veel met anderen over gesproken. Ik heb altijd geweten
aan welke kant ik zou hebben gestaan. Ik zou een van de verzetsmeisjes zijn geweest
en dat doe ik nu ook.

Ik zal me voor altijd verzetten!!!! Schaam jullie!!! Diep!!!
Jullie familie zal zich in hun graf omdraaien vanwege dit. Echt een schande voor dit
land.

Het is onverstelbaar dat jullie het museum laten openen door iemand die een
granaat heeft getekend die vervolgens terecht is gekomen tussen burgers in Gaza.

Jullie zeggen 'we zijn a-politiek’. Wat een ontzettend laffe uitspraak. Ditis net zo erg



als 'ich habe es nicht gewusst'. Ga jullie schamen dat jullie deze man uithodigen
‘'omdat jullie hem in Juli al hadden uitgenodigd'. NOU EN!

Ik vind deze actie misdadig. Ik krijg er tranen van in mijn ogen dat een organisatie die
mensen wil educeren over genocide een man uitnodigt die publiekelijk genocide
goedkeurt.

Gadverdamme

Geen jood mag overleven.

Oorlogsmisdadigers moeten uitgeroeid worden.

En laten we dan beginnen met de eerste indringers en uitvoerders van genocide

Joden dus.

ledere tempel platbombarderen, rn iedere joodse school afbranden.

Palestina en de wereld vrij van joden is het doel. Gevolgd door iedereen die ze helpt
en gelijk geeft.

Hitler had gelijk, joden zijn minder dan ongedierte, en gifgas is een prima manier om
ze te verdelgen.

Stop de oorlogsmisdaden in Gazastrook en de westbank Israél gedraagt zich al
langere tijd als nazi's alleen de gaskamers ontbreken nog .

Schande om Yitzak Herzog uit te nodigen. Die man heeft bloed aan zijn handen
Inmiddels van zo'n 30.000 slachtoffers. Hele domme zet. Eens slachtoffers (goed dat
er een museum is), nu daders. Houdt eens op te timmeren op het aambeeld van het
antisemitisme. Dat is inmiddels een dof geluid. Die verontwaardiging over de daden
van Israel jegens de Palestijnen is geen a.s. Dat die zich ook richt op Nederlandse
joden is misschien niet terecht, maar wel begrijpelijk. Nog steeds wordt kritiek op de
staat Israel als a.s. weggezet. Ook nu nhog wordt de IHRA definitie gehanteerd door
het Israelisch propaganda apparaat CIDI en de volstrekt overbodige Verdoner. Het
grootste deel van de Nederlandse joden staat als één blok achter Israel en spuugt op
Een ander joods geluid. Het enige waar ze zich druk over maken is de veiligheid van
hun familieleden. Nogmaals: domme zet. Heel dom.



Ik vind niet dat jullie de president van Israél kunnen ontvangen wegens zijn
betrokkenheid van genocide in Gaza. Heb daarom aangifte gedaan tegen de
directeur

Beste directeur,

U bent niet de juiste persoon op de juiste plek.
Anne Frank zou u adviseren om deze meneer niet uit te nodigen. Omdat

U gelooft dat Hitler in de hel zal branden, toch....? Hitler krijgt een collega erbij in de
hel.

Begrijp u nuwaarom u deze persoon niet moest uitnodigen. Deze meneer
vertegenwoordigd de hell meneer de directeur. Dien u ontslag maar in.
opening door de nazi Herzog? schande!

arresteer zondag de oorlogsmisdadiger Herzog!



