
ACTIVITEITENPLAN


Er zullen ca. twintig reportages worden gemaakt. Het streven is deze voor 
het einde van het jaar klaar te hebben maar uitloop tot half januari is niet 
uitgesloten. Over de volgende onderwerpen staan nu reportages gepland:


- De bedreigde Staatskrant.

- Winkels zoals coöperatie ‘De Nieuwe Boekhandel’ in Bos en Lommer en 

recycle-zaak ‘Droppie’ op het van Limburg Stirumplein, 

- Voetbalclub SDZ, als sportclub en als sociaal fenomeen.

- Het blad Argus van vml. Parooljournalist , dat zijn 

redactiebijeenkomsten houdt in Café De Pianist in de Staatsliedenbuurt. 
Een interview aldaar wordt gepland.


- Een reportage over Café De Pianist dat als horecagelegenheid met veel 
muziekoptredens een culturele functie mag worden toegedicht.


- Twee reportages over kunstwerken die samenhangen met Multatuli, te 
weten het standbeeld van  op het Bellamyplein en dat van 

bij de Willemspoort. Hieraan wordt meegewerkt door 
een vml. bestuurslid van het Multatuli-genootschap.


- Een wat langere reportage die men een korte documentaire kan noemen 
en die gaat over drie kunstenaars uit de Staatsliedenbuurt, waarbij zowel 
hun werk als hun relatie tot de buurt aan de orde zal komen. Als ‘spin off’ 
zullen ook nog drie kortere reportages over de individuele kunstenaars 
worden gemonteerd.


- ‘De Raadmaat’ maakt vanuit Notubiz samenvattingen van bespreekpunten 
van de Raad, Raadscommissies en de Stadsdeelcommissies. Daar zijn er 
de afgelopen jaar flink wat van gemaakt, ook over Stadsdeelcommissie 
West en er zullen er wat dat betreft dit jaar nog een paar volgen. Ook is 
het de bedoeling van Knooppunt TV aandacht te besteden aan de 
Stadsdeelverkiezingen van maart 2026, maar dat zal waarschijnlijk naar 
volgend jaar worden doorgeschoven.


- Kandidaten voor WestBegroot uit de Westerparkbuurt. (Voorzover deze te 
vinden zijn. Medewerking van het stadsdeel is daarbij nodig. Twee van hen 
zijn ondertussen gevonden.)


Tot slot: een impressie van een tentoonstelling in de Filah is in de maak, 
alsmede een alleraardigst gesprekje met een buurtgenoot die regelmatig 
buiten in het Westerpark de marimba bespeelt en zeer actief kinderen 
benadert om dat ook eens te proberen. Daarmee brengt hij de jeugd de ‘doe 
het zelf’-mentaliteit bij waar ik het over had, een mentaliteit die hard nodig is 
in een tijd waarin kinderen voordat je het weet verslaafd zijn aan een of ander 
tech-apparaat. 


Er zal zeker nog meer volgen.
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