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Vorige week woensdag stond je onverwacht bij mij voor de deur op 512612¢ Ik schrijf je
deze email ‘in good spirit’, maar ik wil dat je weet dat ik nogal overdonderd was hierdoor. Niet alleen
kwam je onaangekondigd (ik was alleen met mijn kinderen), maar je nam ook een leidinggevende
vertegenwoordiger van het beveiligingsbedrijf van de coffeeshop De Bij mee.

Een week eerder had ik gebeld met de politie, omdat ik me onveilig voelde in mijn trappenhuis waar
jongens een joint stonden te roken. Dit gebeurt wel vaker, aangezien De Bij een paar huizen verderop
ligt en deze coffeeshop ontzettend veel klandizie trekt. Om eerlijk te zijn, ik bel de politie eigenlijk nooit,
omdat ik bang ben om te klagen. Maar deze keer wel, ik had er genoeg van. Toen ik belde, heb ik de

politie expliciet gevraagd om mijn identiteit niet vrij te geven aan de coffeeshop.

Maar sinds ik gebeld heb met de politie, zijn de politie en ik diverse keren benaderd door de
veiligheidsmensen van de coffeeshop met de vraag ‘Heeft u zitten klagen bij de politie?’. Ik was
bijzonder verbaasd dat zij wisten dat iemand gebeld had van5t2e  Dit vragen stellen kwam nogal
intimiderend over, zoals ik ook in ons gesprek heb aangegeven. Daarnaast was ik verrast dat dit een
probleem zou zijn: klagen bij de politie. Dat zou het namelijk niet moeten zijn. Wij willen ons welkom
voelen om te kunnen klagen bij de politie. En niet bang. Ondanks het feit dat de politie het heel druk
heeft, zoals u mij vertelde tijdens het uw bezoek.

Ik ben verrast door uw verzoek om niet met de politie maar met de veiligheidsmensen van De Bij te
bellen inzake klachten, aangezien wij juist de coffeeshop zelf als het probleem zien. Daarom vinden wij
het ook nogal dubieus dat dit veiligheidsbedrijf, betaald door de coffeeshop, verantwoordelijk is voor
onze veiligheid. Hun aanwezigheid in onze knusse buurt is bijzonder dominant, soms waan je je in een
nachtclub met al die uitsmijterachtige beveiligingsmensen op straat. En ze doen het allemaal prima, ze
zijn over het algemeen ook aardig, maar uiteindelijk dragen niet bij aan de aanlossing, sterker nog ze
dragen bij aan ons gevoel van onveiligheid in de Postjesbuurt. En dat kan niet de bedoeling zijn in een
buurt waar veel kleine kinderen opgroeien.

Ik hoop dan ook dat we dit kunnen bespreken in de gemeente en met de politie.

Vriendelijke groet,



